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“Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg naar zijn volgende bestemming. 
Vanaf het moment dat ik geaccepteerd heb dat ik zou sterven, is de mooiste tijd van mijn leven begonnen. 
Treur niet te lang, neem de draad weer op en ga door. Sta af en toe even stil, draai je om en geniet van het 
uitzicht en hetgeen reeds is bereikt.”

Met pijn in ons hart, maar dankbaar voor alle mooie momenten, nemen wij afscheid van

Martijn Raave
 Amsterdam, 26 december 1974	 † Vinkeveen, 20 maart 2026

Onze dierbare echtgenoot, vader, zoon en broer.
Hij zal voor altijd in onze herinneringen voortleven.

Sandra Raave - Bouwens		  Henk en Yvonne Raave
  Mike				      Trudy
  Emma

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 25 maart van 19.00 tot 20.30 uur 
in Uitvaartcentrum De Ronde Venen, Ringdijk 4 in Wilnis.

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.Aetsveld 51 | 3645 XN | Vinkeveen

“Dream on my behalf, dream for things I no longer can”


